In datzelfde water duiken

Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9

Bejaarde en zachtmoedige heiligen vertonen zo’ n zoet beeld van Christus, dat hun gesprekken een
zoete verademing zijn voor degenen die graag luisteren naar de heerlijkheden van verlossende
liefde. Zij hebben het anker in het uur van de storm beproefd, ze hebben de wapenrusting op de dag
van de strijd uitgeprobeerd, zij hebben tijdens de brandende hitte van de middag in een dorstig land
de schaduw van de grote rots gevonden; over deze dingen praten zij en over Hem Die alles voor hen
IS. Alswe dezelfde parels willen produceren, moeten we in datzelfde water duiken. Het is al vaak
opgemerkt dat onze predikanten na diepe zielen- strijd betere woorden ter juister tijd kunnen
spreken en dat hun preken met meer zout besprengd zijn; dit valt toe te schrijven aan de invlioed van
verdriet als die door de Heilige Geest geheiligd wordt. Gezegende Heiland, wij verblijden onsin
Uw liefde, en Uw aanwezigheid is het licht van onze blijdschap, maar al's Uw korte afwezigheid ons
in aanmerking doet komen om U te verheerlijken in het vervrolijken van Uw heiligen, dan danken
wij U dat U ons verlaten hebt. Alswij U des avonds zoeken, dan kunnen wij ons er enigermate over
verblijden dat U ons zegent, zelfs als U een zegen wegneemt.
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