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IN CHRISTUS BLIJVEN

Indien gij in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u

geschieden. Joh. 15:7

Wij moeten noodwendig in Christus zijn om voor Hem te leven, en wij moeten in Hem blijven om bij

Hem aanspraak te kunnen maken op de rijkdom van deze belofte. In Jezus blijven betekent: Hem

nooit los te laten voor een andere liefde of iets anders, maar in een levende, hartelijke, welbewuste,

vrijwillige gemeenschap met Hem te blijven. De tak is niet slechts altijd met de stam verbonden,

maar hij ontvangt daaruit ook steeds leven en vruchtbaarheid. In zekere zin blijven alle ware

gelovigen in Christus, maar er is een hoger betekenis en deze moeten wij kennen, voordat wij een

onbeperkte macht kunnen verkrijgen bij de troon. "Vraagt wat u maar wilt” is voor Henochs, die

wandelen met God; voor Johannessen, die aan de boezem van de Heere liggen; voor hen, wier

eenheid met Christus leidt tot voortdurende gemeenschap. Het hart moet blijven in de liefde, de

geest moet worden geworteld in het geloof, de hoop moet worden vastgehecht aan het Woord, de

gehele mens moet worden verenigd met de Heere, anders zou het wel eens gevaarlijk kunnen zijn

op de kracht van het gebed te vertrouwen. De carte blanche kan alleen worden verstrekt aan

iemand, wiens eigenlijke leven is: "Niet ik, maar Christus leeft in mij”. O, u, die uw gemeenschap

verbreekt, wat een kracht verliest u! Als u machtig wilt zijn in uw smekingen, moet de Heere zelf in

u blijven, en u in Hem.
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