DE BETEKENIS VAN DE NAAM IMMANUEL

Oh, moge God u de betekenis leren van de Naam Immanuel. Immanuel, "God met ons"! "Immanuel".
Het is het mysterie van de wijsheid, "God met ons". Wijzen keken ernaar in verwondering, engelen
begeren het in te zien. Het dieplood van de rede komt nog niet halverwege de diepten daarvan. De
adelaarsvleugels va de wetenschap kunnen deze hoogte niet bereiken. Diepgaand onderzoek kan
het niet verklaren. "God met ons." Het is de grootste verschrikking van de hel. Satan beeft bij die
woorden, zijn legioenen vlieden snel bij u weg, de zwart gevleugelde draak uit de put krimpt ineen.
Wanneer satan plotseling naar u toe komt, hoeft u slechts dat ene woord te fluisteren, "God met
ons," en hij deinst terug, verward en met het schaamrood op de kaken. Satan beeft als hij de Naam

"God met ons" hoort.

Het is de kracht van de arbeider, hoe zou hij het Evangelie kunnen prediken, hoe zou hij zijn knieén
kunnen buigen in gebed, hoe zou de zendeling naar vreemde landen kunnen gaan, hoe zou de
martelaar op de brandstapel kunnen staan, hoe zou hij, die zijn zonden belijdt, getuigen van Zijn
Meester? Hoe zouden de mensen kunnen werken als dat ene woord werd weggenomen? "God met
ons'. Het is de troost van de lijder, het is de balsem van zijn smart, de verlichting van zijn ellende.
Het is de slaap die God geeft aan Zijn geliefde! Het is de rust na hun inspanning en zwoegen. "God
met ons" - Het is het refrein van de eeuwigheid, het is het Hemels halleluja. Het is de roep van de
verheerlijkten, het lied van de verlosten. Het is het koor van engelen! Het is het eeuwige oratorium

van het grote orkest van de hemel! "God met ons".
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