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IMMANUEL

Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuël heten. Jesaja
7:14

De onmetelijke en onbegrensde, Die de aarde niet kan bevatten en de hemden niet kunnen
omsluiten, ligt in de armen van Zijn moeder. Hij Die de pilaren van het heelal heeft vastgezet en de
nagels van de schepping heeft ingedreven, ligt aan de borst van een sterfelijk mens en is voor Zijn
voeding afhankelijk van een schepsel. O heerlijke geboorte, o wondere ontvangenis! Waarlijk, de
engelen begeren in te zien in iets wat voor ons te verborgen is om erover te spreken. Een maagd
heeft ontvangen, en een Zoon gebaard. De maagd Maria heeft haar Zoon Immanuël genoemd,
zodat Zijn Naam een betekenis zou hebben: God met ons. Mijn ziel, laat die Naam nog een keer
klinken: God met ons. O het is een van de klokken van de hemel, en laten we die nog een keer
aanslaan: God met ons. Vertel het: dit is de Naam van Hem Die heden is geboren. ‘Hoor de eng’len
zingen de eer. God met ons: door Zijn vleeswording, want de verheven Schep- pervan de wereld
heeftop deze aarde gewandeld. Hij Die tienduizend hemellichamen heeft geschapen, terwijl elk
hemellichaam machtiger en geweldiger is dan deze aarde, werd een bewoner van deze nietige
aarde. Hij Die was en is van eeuwigheid tot eeuwigheid, is in deze wereld van de tijd gekomen, en
heeft gestaan op de landengte tussen de twee onbegrensde zeeën. God met ons: Hij is die Naam
niet kwijtgeraakt. Jezus had die Naam op aarde, en nu heeft Hij hem in de hemel. Gelovige, Hij is:
God met u, om u te beschermen. U bent niet alleen, omdat de Heiland met u is. Zet me in de
woestijn, waar niets groeit; dan kan ik nog zeggen: God met ons. Laat mijn lichaam verdwijnen in de
diepten van de zee, laat ik me bergen in haar duistere uithoeken, dan zal ik als een kind van God nog
kunnen zeggen: God met ons. Ja, in het graf, slapend in de ontbinding, kan ik toch het voetspoor zien
van Jezus. Hij ging het pad van al Zijn volk, en nog is Zijn Naam: God met ons.
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