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IMITATIE VAN CHRISTUS

Door lui te zijn kunt u geen gemeenschap met Christus hebben. Degenen die met Christus

wandelen moeten doorlopen. Jezus hangt niet rond en is niet lui. Het gaat over de zaken van Zijn

Vader en u moet stevig doorwandelen als u Hem bij wilt houden. Voor actieve personen is luiheid

als zuur voor de tanden en als rook voor de ogen. Degenen die veel te doen hebben, hebben niets

op met roddelaars die langskomen om de uren door te brengen met een praatje. Jezus heeft geen

gemeenschap met u als u niets geeft om zielen die verloren gaan. Hij is onophoudelijk actief, maar u

ook, als u tenminste Zijn liefde kent. Er woedt heden ten dage een felle hitte die alles in zijn greep

houdt, mensen doen er alles aan om het zichzelf naar hun zin te maken, maar Jezus zal niet door

luie harten worden gediend. Ik ben er zeker van dat ik me niet vergis, als ik u zeg dat: als u de

Geliefde ten volle wilt leren kennen, u vroeg op moet staan om met Hem mee te gaan om samen

met Hem op het veld te werken. Uw vreugde is te vinden in de arbeid voor de Heere.
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