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IK ZAL

Ja, Ik zal u rukken uit de band der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Jeremia

15:21

Let op de heerlijke Persoon Die deze belofte uitspreekt: Ik zal, Ik zal. De HEERE Heere Zelf komt

tussenbeide om Zijn volk te verlossen en te bevrijden. Hij verplicht Zichzelf persoonlijk hen te

bevrijden. Zijn eigen arm zal dat doen, opdat Hijzelf de eer daarvan zal krijgen. Met onze kracht, of

met onze zwakheid, wordt geen enkele rekening gehouden, maar alleen Hij schijnt als de zon aan de

hemel, schittert in al Zijn algenoegzaamheid. Waarom zien we dan op onze krachten en gaan we bij

vlees en bloed te rade, wat slechts tot grote teleurstelling kan leiden? Vrede, ongelovige gedachten,

wees stil en weet dat de Heere regeert. Als we zien dat we zo’n God hebben om op te vertrouwen,

laten we dan ook volkomen op Hem steunen; laten we alle ongeloof uitdrijven en ons ertoe zetten

van alle twijfel en vrees verlost te worden, die zozeer onze troost bederven. Als God het fundament

van ons vertrouwen is, hebben we immers geen enkel excuus voor vrees. Een liefhebbende ouder

zou zeer bedroefd zijn als hij merkt dat zijn kind geen vertrouwen in hem stelt; en hoe ongepast en

liefdeloos is ons gedrag, als we zo weinig vertrouwen in onze hemelse Vader stellen, Die nog nooit

tekort geschoten is en ook nooit tekort schieten zal! We hebben vele beproevingen meegemaakt,

maar we zijn nog nooit in een situatie geweest, waarin we niet alles in God konden vinden wat we

nodig hadden.
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