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IK ZAL UWER VIJANDEN VIJAND EN UWER WEDERPARTIJDERS
WEDERPARTIJ ZIJN

Maar zo gij zijn stem naarstig gehoorzaamt en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden

vijand en uwer wederpartijders wederpartij zijn. Ex. 23:22

De Heere Christus behoort te midden van zijn volk te worden erkend en gehoorzaamd. Hij is de

stedehouder van God en Hij spreekt in de naam van de Vader, en het betaamt ons zonder

tegenspreken en terstond te doen wat Hij gebiedt. Wij zullen de belofte verliezen, als wij het gebod

in de wind slaan. Hoe groot is de zegen voor volledige gehoorzaamheid! De Heere gaat een

bondgenootschap aan met zijn volk, aanvallend en verdedigend. Hij zal zegenen wie ons zegenen, en

vervloeken, die ons vervloeken. God zal met hart en ziel met zijn volk meegaan, en met het diepste

medegevoel zich in hun toestand inleven. Welk een bescherming biedt ons dit! Wij behoeven ons

om onze wederpartijders niet te bekommeren, wanneer wij ervan verzekerd zijn, dat zij de

tegenstanders van God zijn geworden. Als de HEERE is begonnen voor ons te twisten, kunnen wij de

vijanden aan zijn handen overlaten. Zo ver het ons eigen belang betreft, hebben wij geen vijanden;

maar voor de zaak van waarheid en gerechtigheid nemen wij de wapens op en gaan wij uit ten

strijde. In deze heilige oorlog hebben wij een verbond met de eeuwige God, en als wij zorgvuldig de

wet van onze Heere Jezus gehoorzamen, is Hij verplicht al zijn macht ten behoeve van ons aan te

wenden. Daarom vrezen wij geen mens.
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