IK ZAL MET U ZUN; IK ZAL U NIET BEGEVEN, EN ZAL U NIET
VERLATEN

Ik zal met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten. Jozua 1:5

Dit woord tot Jozua wordt dikwijls aangehaald; het is de grondslag van het nieuwtestamentische
woord "Hij heeft gezegd: 1k zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten”. Geliefden, een leven van
strijd ligt voor ons, maar de HEERE der heerscharen is met ons. Worden wij geroepen tot het leiden
van een groot maar wispelturig volk? Deze belofte waarborgt ons alle wijsheid en bedachtzaamheid,
die wij nodig zullen hebben. Hebben wij te strijden met sluwe en machtige vijanden? Hier is sterkte
en dapperheid, heldenmoed en overwinning. Kunnen wij een rijke erfenis verwerven? Met dit teken
zullen wij ons doel bereiken: de HEERE zelf is met ons. Het zou inderdaad rampzalig voor ons zijn,
als de HEERE ons in de steek kon laten; maar omdat dit nooit kan gebeuren, worden de onrustige
winden te slapen gelegd in de holen van goddelijke betrouwbaarheid. Bij geen enkele gelegenheid
zal de HEERE ons verlaten. Wat er ook mag gebeuren: Hij zal aan onze zijde staan. Vrienden vallen
ons af, hun hulp is niet meer dan een regenbui in april; maar God is getrouw, Jezus is voor eeuwig
dezelfde, en de Heilige Geest woont in ons. Kom aan, mijn hart, wees rustig en hoopvol vandaag.
Wolken pakken zich misschien samen, maar de HEERE kan ze wegblazen. Daar God mij niet in de
steek zal laten, zal ook mijn geloof niet falen; en omdat Hij mij niet zal verlaten, zal ook ik Hem niet

verlaten. O, wat een geruststellend geloof.
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