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IK ZAL HUN TOT EEN GOD ZIJN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Ik zal hun tot een God zijn. Jeremia 31 vers 33

Dit is alles waarnaar je kunt verlangen. Je hebt behoefte aan iets om je gelukkig te maken, iets wat

jou ten volle kan bevredigen. Heb je aan deze belofte dan niet genoeg? Als je deze belofte in je beker

kunt gieten, dan zul je met David uitroepen: ‘Mijn beker vloeit over! U hebt mij meer dan de wens

van mijn hart gegeven!’ Als deze belofte (‘Ik ben uw God’) vervuld is, ben je dan niet in het bezit van

alles wat er te krijgen is? De begerigheid is onverzadigbaar, net zoals de dood. Maar Hij, Die alles in

allen vervult, kan onze begeerten volledig vervullen. Wie kan de grootte van onze begeerten meten?

Toch kan de onuitsprekelijke rijkdom van God ze vervullen; en zelfs meer dan dat! Heb je niet alles

als God jouw Eigendom is? Heb je iets anders dan God nodig? Is Zijn algenoegzaamheid niet

voldoende om jou te bevredigen? Maar misschien verlang je naar meer; je verlangt naar uitzinnig

genot. Kom dan, want hier is hemelse muziek! De prachtigste instrumenten van deze wereld bij

elkaar kunnen niet zo’n melodie geven als deze liefelijke belofte geeft: ‘Ik zal uw God zijn’. Hier is

een onpeilbare zee van zaligheid. Een strandenloze oceaan om van te genieten! Kom, en baad je

geest erin; al zwem je een eeuw, je zult geen oever vinden. Probeer de eeuwigheid maar eens te

peilen. Je zult geen bodem vinden. ‘Ik zal hen tot een God zijn’. Als dit jouw ogen niet doet glimmen

en je hart niet hoorbaar van geluk doet kloppen, dan is je ziel niet in een gezonde toestand. Maar je

hebt meer nodig dan genot op dit moment alleen. Je verlangt hartstochtelijk naar iets waarop je je

hoop kunt bouwen; en waarop kun je meer hopen dan op de vervulling van deze heerlijke belofte: ‘Ik

zal hen tot een God zijn’ Dit is het meesterstuk van alle beloften. De zekerheid van deze belofte

geeft ons hemelse vreugde, nu al en straks voorgoed! Wandel in het licht van je Heere, en laat je ziel

genieten van Zijn liefde. Verzadig je met het merg en het vet van deze belofte. Geniet van je

voorrechten hierin en verheug je met onuitsprekelijke vreugde!
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