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IK TROK ZE MET MENSENBANDEN, MET TOUWEN DER LIEFDE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Ik trok ze met mensenbanden, met touwen der liefde. Hosea 11:4

Onze hemelse Vader trekt ons dikwijls met touwen der liefde, maar ach! hoe onwillig zijn wij om tot

Hem te gaan! Hoe langzaam geven wij gehoor aan zijn zachte drang! Hij trekt ons om eenvoudiger in

Hem te geloven; maar wij hebben nog niet het vertrouwen van Abraham bereikt; wij laten onze

aardse zorgen niet aan God over, maar, evenals Martha zijn wij zeer bezig met veel dienen. De

zwakheid van ons geloof doet onze ziel gebrek leiden; wij doen onze mond niet wijd open, ofschoon

God beloofd heeft hem te vullen. Trekt Hij ons deze avond niet, om ons vertrouwen op Hem te

stellen? Horen wij niet zijn stem ons toeroepen: "Kom, mijn kind, vertrouw op Mij! De voorhang is

gescheurd; de toegang is geopend; nader vrijmoedig tot de troon der genade. Ik ben uw grootste

vertrouwen waard, werp uw bekommernissen op Mij. Schud het stof van uw zorgen af, en doe de

schone kleren van de vreugde aan." Maar helaas! al worden wij op de toon der liefde geroepen tot

de zalige ervaring zijner genade en vertroostingen, wij willen niet komen. Op een andere tijd trekt

Hij ons tot inniger gemeenschap met Hem. Wij hebben op de drempel van Gods huis gezeten, en Hij

roept ons in de feestzaal om met Hem avondmaal te houden, doch wij weigeren. Er zijn geheime

vertrekken, die voor ons nog gesloten zijn. Jezus nodigt ons die binnen te treden, maar wij blijven

terug. O welke koude harten! Hoe gering is onze liefde tot de dierbare Heere Jezus; wij zijn niet

waardig zijn dienstknechten te zijn, veel minder zijn bruid; en toch heeft Hij ons gemaakt tot been

van zijn been en vlees van zijn vlees, met Hem verenigd door een heerlijk trouwverbond. Hierin is

liefde! Maar het is een liefde, die geen weigering duldt. Als wij de zachte trekkingen van zijn liefde

niet gehoorzamen, dan zal Hij droefheid zenden om ons nauwer aan Hem te verbinden. Hij wil ons

tot elke prijs tot zich trekken. Dwaze kinderen die wij zijn, die koorden der liefde te versmaden, en

ons zo de gesel van touwtjes op de hals te halen, die Jezus zo goed weet te gebruiken. 
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