IK LEEF EN U ZULT LEVEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 1 Korinthe 15 vers 48

Het hoofd en de lichaamsdelen hebben dezelfde natuur. Het is niet zoals met het afschuwelijke
beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag, waarvan het hoofd van goud was, maar de buik en de
dijen van koper waren. De benen waren van ijzer, en de voeten van ijzer met leem. Het geestelijke
lichaam van Christus is geen vereniging van tegenstrijdigheden. De leden waren sterfelijk, en
daarom stierf Jezus. Het verheerlijkte Hoofd is onsterfelijk, en daarom is het lichaam ook
onsterfelijk, want er staat: ‘Ik leef en u zult leven’. Als het Hoofd van puur goud is, zijn de leden van
het lichaam dit ook. Als we de oneindige en neerbuigende liefde van Gods Zoon overdenken, stijgt
onze bewondering tot een hoogtepunt. Hij wilde onze ellende verhogen en Zijn heerlijkheid met ons
delen. Wijj stellen niets voor. We zouden het graf onze vader kunnen noemen, en de wormen onze
zussen, maar toch zijn wij in Christus zo hoog geéerd, dat wij ‘Abba, Vader’ kunnen zeggen tegen de
Almachtige. Sommige mensen zijn verwant aan oude, adellijke families. Zij koesteren deze status en
vinden zichzelf voornaam. Maar wij hebben meer reden om ons te beroemen. Laat de meest
verachte gelovige deze voorrechten aangrijpen. We moeten ons adeldom laten gelden. We mogen
niet gehecht zijn aan de leegheid van deze wereld, want dit kan onze gedachten wegtrekken van de

geweldige en hemelse eer van onze eenheid met Christus!
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