IK KAN HET NIET ZEGGEN VOORDAT IK WEET WAT ERIN ZIT

= Toen we in Venetié waren, kochten we een aantal curiosa. Omdat ze te zwaar waren om zelf
mee te nemen, besloten we ze per schip naar huis te sturen. We namen onze kist mee in een gondel
en vroegen de kapitein van een Engels schip in het kanaal of hij de kist voor ons naar Londen kon
brengen, en wat dat zou kosten. De kapitein antwoordde direct: “Dat kan ik niet zeggen voordat ik
weet wat erin zit, want ik wil geen problemen krijgen.” Een heel logisch antwoord! We

bewonderden zijn voorzichtigheid en eerlijkheid.

Wat jammer dat mensen in geestelijke zaken niet net zo voorzichtig zijn als bij materiéle zaken.
Beste lezer, tegenwoordig verschijnen er duizenden slechte boeken en zijn er talloze leraren die de
onoplettenden willen misleiden. Wees daarom op uw hoede, zodat u niet op een dwaalspoor
gebracht wordt. Neem niets klakkeloos aan, maar onderzoek alles zelf. Toets elke nieuwe leer — en
zelfs oude, vertrouwde leer — aan het Woord van God. Zonder dat u het doorheeft, kunt u iets
verkeerds ‘aan boord’ halen. Houd uw ogen open, wees alert en onderzoek alles grondig. Als men u
iets probeert op te dringen, kijk dan eerst goed wat ‘erin zit'. Geloof niet zomaar iemand omdat hij
geestelijk is, of welbespraakt, geleerd, vriendelijk of vrijgevig. Breng alles onder de toets van de
Heilige Schrift; als het daar niet tegen bestand is, accepteer het dan niet, hoe overtuigend het ook

wordt gepresenteerd.

Maar lezer, hoe zit het eigenlijk met uw eigen geloof? Weet u zelf waar uw religie uit bestaat? Is het
misschien schadelijk of gebaseerd op een leugen? Onderzoek uzelf en koester geen hoop voor uw
ziel, zonder dat u weet waarop die hoop gevestigd is. De duivel en zijn handlangers zullen proberen
u te misleiden en u hun ‘waar’ te laten dragen, maar wees gewaarschuwd en laat u niet misleiden
door hun sluwe listen. Het volbrachte werk van Jezus, aangenomen door geloof, is de enige “goede
hoop door genade” die bestaat. Hebt u die? Of vertrouwt u op iets anders? Moge de Heere u
wegleiden van alles wat namaak is, en u brengen tot Jezus alleen. Wat anderen u ook als zekerheid

aanbieden — zorg ervoor dat u éérst WEET WAT ERIN ZIT voordat u het aanneemt.
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