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IK BEN DE WEG, EN DE WAARHEID, EN HET LEVEN

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Johannes 14:6a

De zoekende koopman vond. Waar hij ook kwam, overal vroeg hij of ze ook parels hadden. Hij ging

naar de achterbuurten, naar de steegjes in de grote stad. Het was werkelijk parels ’s morgens, parels

’s middags en parels ’s avonds. Als iemand ’s nachts aan zijn raam had geroepen dat hij parels te

koop had, was hij ongetwijfeld meteen naar buiten gesneld om die parels in zijn bezit te krijgen. Zó

ijverig zocht deze man. Toen hij de parel van grote waarde in zijn bezit kreeg, had hij iets in handen

waarvan hij niet gedacht had dat hij dat ooit zou hebben. Het was méér dan hij verwachtte. O, ik bid

God, als er onder u zijn van wie het hart in oprechtheid uitgaat naar wat goed en recht is, dat zij

Christus mogen vinden. In Hem is meer matigheid, oprechtheid, waarheid en bewogenheid met de

mens, dan waar ter wereld ook. Dat ze Hem mochten vinden Die de Waarheid is. Wiens leer

volmaakte heiligheid is en Wie het eeuwige Leven is. Wie Hem vindt, vindt meer dan hij ooit gedacht

had te zullen vinden. Begeert u naar wat recht, waar en goed is? Dan vertrouw ik, dat de Heere

Jezus Zich aan u zal openbaren en dat u zult zeggen: ‘Dat is nu eigenlijk wat ik zocht, waarnaar ik

verlangde, waarnaar ik heb gesmacht. Hij is het!’
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