
 

Hulp van buitenaf

Ook help Ik u. Jes. 41:10

De belofte van gisteren waarborgt ons kracht voor wat wij moeten doen, maar deze garandeert ons
hulp in gevallen, waarin wij alléén niets kunnen uitrichten. De HEERE zegt:, “Ik zal u helpen”.
Sterkte van binnen wordt aangevuld door hulp van buiten. God kan ons bondgenoten verwekken in
onze strijd, zoals het goed schijnt in zijn ogen, en zelfs als Hij ons geen menselijke bijstand zendt,
zal Hij zelf ons terzijde staan en dat is nog beter. „Onze verheven Bondgenoot” is meer waard dan
legioenen sterfelijke helpers. Zijn hulp komt op tijd: Hij is ten zeerste een hulp in benauwdheden.
Zijn hulp is zeer wijs: Hij weet hoe Hij ieder mens de hulp moet bieden, die voor hem gepast en
geschikt is. Zijn hulp is volkomen afdoende, de hulp van de mens echter is ijdel. Zijn hulp is meer
dan hulp, want Hij draagt de gehele last en voorziet in alle behoeften. “De HEERE is mijn Helper,
ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?” Omdat Hij altijd al onze hulp is geweest, hebben
wij een gevoel van vertrouwen in Hem voor het heden en voor de toekomst. Ons gebed is:
“HEERE, wees Gij mijn Helper”; onze ervaring is: „En desgelijks komt ook de Geest onze
zwakheden te hulp”; onze verwachting is: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp
komen zal”, en ons lied zal spoedig zijn: “Gij, o HEERE, hebt mij geholpen”.
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