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HULP TEGEN MENSENVREES

Mijn tijden zijn in Uw hand Psalm 31:16

Hoe vaak zien wij niet mensen teneergeslagen zijn door laster. Het is niet mogelijk om

kwaadsprekende monden te stoppen. Zij verwonden, ja, zij doden de goede naam van de

godvruchtigen. Degene die zo beproefd wordt, zegt: ‘Ik kan het niet dragen, ik zal alles maar

opgeven.’ Maar waarom zou u zich door louter gepraat laten overwinnen? Ook deze wrede tongen

zijn in Gods hand. Geen enkel woord kunnen zij méér zeggen dan God toelaat. Als mijn tijden in

Gods hand zijn, kan niemand mij leed doen zonder dat God het toelaat. Ook al is mijn ziel onder de

leeuwen, toch zal geen leeuw haar kunnen verscheuren, want de engel des Heeren bewaakt en

bewaart mij. De overtuiging dat wij veilig zijn in de hoede des Allerhoogsten laat een geest van

onafhankelijkheid in ons geboren worden. Tegelijk zal het ook iedere neiging tot afgunst

onderdrukken, zodat u niet verlangt naar de voorspoed der goddelozen, noch uzelf kwelt vanwege

de boosdoener. Als iemand weet dat zijn tijden in Gods hand zijn, zou hij met geen koning, ja, met

geen engel willen ruilen.
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