HULP IN BENAUWDHEID

Geef ons hulp uit de benauwdheid. Psalm 60:13

A.ls je in tijden van tegenspoed God om hulp vraagt, en daarbij denkt aan Zijn grote goedheid in
het verleden en Hem daarvoor dankt, mag je geloven dat ook de huidige moeilijke periode waarover
je bidt uit liefde is toegelaten. Je zult overwinnen in gebed met God als je je beproevingen op deze
manier kunt zien: "Heere, ik heb deze doorn in mijn vlees. Ik vraag U om de doorn weg te nemen,
omdat het mij benauwd, maar voor nu dank ik U ervoor; want hoewel ik het niet begrijp, ben ik
ervan overtuigd dat er liefde in is gelegen. Maar het kan ook zijn dat het, naar Uw wijsheid, voor
mijn bestwil is. Ik zegen U ervoor en ik ben bereid het te dragen zolang U het goed acht." Is dat niet
een mooie manier om te bidden? "Heere, ik voel me zo kwetsbaar en ik heb Uw hulp hard nodig.
Wilt U mij alsjeblieft bevrijden uit mijn ellende? Maar als dat nu nog niet gebeurt, vertrouw ik erop
dat het misschien beter is voor mij om juist ni door deze moeilijke tijd te gaan. Daarom dank ik U
ook in mijn nood, terwijl ik U blijf vragen om zorg en voorziening. Ik zal roemen in mijn zwakheid,
terwijl ik U vraag mij sterker te maken. Zelfs in mijn benauwdheid blijf ik op U vertrouwen, en

daarvoor ben ik U dankbaar, terwijl ik tegelijk om Uw hulp en bevrijding blijf bidden."
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