HOUD JE OGEN OP JEZUS GERICHT

Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Hebreeén 12:2

H et werk van de Heilige Geest is wonderlijk: steeds opnieuw leidt Hij je ogen weg van jezelf en
richt Hij ze op Jezus. De tegenstander doet juist het tegenovergestelde. Hij fluistert je in: “Jouw
zonden zijn te groot om vergeven te worden. Je geloof is te zwak. Je berouw is niet oprecht genoeg. Je
zult het nooit volhouden. Je mist de vreugde van Gods kinderen. Je houdt Jezus niet stevig genoeg vast.”
Merk op dat al die gedachten steeds weer om jezelf draaien. Maar juist daar vind je nooit echte
troost of zekerheid. De Heilige Geest wendt je blik af van jezelf en laat je zien dat wij niets zijn, maar
dat Jezus alles in allen is. Het is niet jouw houvast aan Jezus dat je redt - het is Jezus zelf. Het is niet
jouw vreugde in Hem die je redt - het is Jezus. Het is zelfs niet je geloof, hoe waardevol dat ook is,
maar het fundament blijft altijd hetzelfde: het bloed en de verdiensten van Christus. Daarom: richt je
niet op je hoop, maar op Jezus, de bron van je hoop. Kijk niet naar de zwakte of de kracht van je
geloof, maar naar Jezus, de beginner én voleinder van dat geloof. Alleen Hij kan je ziel ware rust
geven. Blijf daarom je ogen eenvoudig op Hem gericht houden. Denk aan Zijn lijden, Zijn dood, Zijn
werk voor jou, Zijn glorie en Zijn voortdurende voorbede. Laat dat steeds opnieuw levend voor je
zijn. Wanneer je 's morgens ontwaakt, kijk naar Hem. Wanneer je ’s avonds gaat slapen, kijk naar
Hem. Laat geen angst of twijfel, geen hoop of vrees, tussen jou en Jezus komen. Volg Hem, en weet

dit zeker: Hij zal je nooit loslaten.

Gebed: Heere Jezus, wend mijn ogen weg van mijzelf en richt ze alleen op U. Houd mij vast wanneer

twijfel en angst mij neerdrukken. Laat niets en niemand mij scheiden van Uw liefde. Amen.
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