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HOUD GEEN DEEL ACHTER!

En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou,

en onttrekken van de prijs des lands? Handelingen 5:3

Houd geen deel van de prijs achter! Geef iedere ontroering van uw hart volkomen over; beijver u om

slechts één doel te hebben en geef uw hart volkomen aan God over om dat doel te bereiken. Vraag

om meer goddelijke invloed van de Heilige Geest, zodat uw ziel, als die door Hem bewaard en

beschermd wordt, slechts in één kanaal geleid zal worden en uw leven een zuiver, helder en vredig

verloop mag hebben, waarbij de enige bedding Gods wil is en het enige kanaal Christus’ liefde en het

verlangen Hem te behagen. Het uur komt, en dat zou zelfs nu kunnen zijn, dat de Heilige Geest

opnieuw zal worden uitgestort op zo’n wonderlijke manier dat velen zullen toestromen en dat de

kennis vermenigvuldigd zal worden - dat de kennis des Heeren de aarde zal bedekken, zoals de

wateren de bodem der zee bedekken; dat Zijn koninkrijk zal komen en dat Zijn wil zal geschieden

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde; dat een ieder zal zien dat de Geest waarlijk als water zal

worden uitgestort en dat de regens van boven zullen neerdalen. Laten we daarom bidden, laten we

ons ervoor beijveren en God zoeken.
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