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HOUD AAN IN HET GEBED

Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u
geschieden. Johannes 15:7

Wat is uw verlangen voor deze dag? Betreft dat verlangen hemelse dingen? Verlangt u naar vrijheid
in nauwe gemeenschap met God? Begeert u de hoogten en diepten en lengten en breedten te
kennen? Dan moet u tot Jezus gaan om een duidelijk zicht op Hem en Zijn kostelijkheid en
volmaaktheid te krijgen. Degene die Christus kent, ontvangt een zalving van de Heilige, waardoor hij
alle dingen kent. Zegt u nu: ‘O, dat Hij in mijn boezem zou wonen’? ‘Dat Hij mijn hart voor altijd tot Zijn
woning zou maken’? Open de deur, geliefde, zo zal Hij Zijn intrek in uw ziel nemen. Hij staat al zolang
te kloppen, en Hij wil al zolang met u avondmaal houden en u met Hem. De goede uitkomst is zeker
als de Heere dat Zelf beloofd heeft. Ook al hebt u maand na maand gebeden zonder verhoord te
zijn, het is onmogelijk dat de Heere doof zou zijn als Zijn volk Hem ernstig zoekt in iets wat Zijn eer
betreft. Niet verhoorde gebeden zetten het hart er dikwijls toe zichzelf te onderzoeken en leiden
dan tot bekering en geestelijk herstel. Lezer, val niet in de zonde van het ongeloof, maar houd aan in
het gebed en waak. Pleit met niet aflatende aandrang op het kostbare bloed en u zal geschieden
naar uw begeerte.
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