
 

Hoop op heerlijkheid

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest,
Die ons is gegeven. Romeinen 5:5

In het hart van iedere gelovige wordt het Pinksterfeest herhaald. De discipelen van de Heere waren
bij Zijn kruis erg bedroefd. Hoe zwaar viel het hun als ze aan Zijn dood dachten en aan Zijn
begrafenis in het graf van Jozef van Arimathea. Maar na wat geduld en ervaring werd hun hoop
verlevendigd, want hun Heere verrees uit het graf en ze zagen Hem ten hemel varen. Ze hadden
hoge verwachtingen ten aanzien van hun Heere, Die in heerlijkheid was opgenomen en Die hun
beloofd had weer terug te komen en hen deelnemers in Zijn overwinning zou maken. Toen die hoop
in hen gewekt was, ontvingen ze niet lang daarna de Heilige Geest, Wiens goddelijke invloed in hen
werd uitgestort, zodat ze vervuld werden met Zijn kracht. Daardoor kregen ze grote vrijmoedigheid.
Ze schaamden zich niet voor hun hoop, maar verkondigden die door de prediking van Petrus en de
anderen. De Heilige Geest had hen bezocht en daarom verkondigden zij zonder vrees de Heere
Jezus aan de wereld, hun hoop op heerlijkheid. Werkelijk, de geschiedenis herhaalt zich. De
geschiedenis van onze Heere is de voorafschaduwing van de ervaring van al Zijn volk; datgene wat
met de Eerstgeborene gebeurde, overkwam tot op zekere hoogte al de broeders.
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