HOOGL. 6:5 - DE OVERWINNING VAN EEN HEILIG 00G

Wend uw ogen van mij af, want zij doen mij geweld aan. Hoogl. 6:5

Een groot deel van ons levenswerk bestaat uit het overwinnen van kwaad, maar hier is het onze

taak om Hem te overwinnen, die het volmaakt goede is.

Het is niet denkbaar, dat er tegenstand is in de hemelse Bruidegom, noch onwilligheid om door zijn
bruid te worden overwonnen. Nee, het is het liefdevolle hart van Jezus, dat werkelijk overwonnen is

door de liefde van zijn uitverkorene.
Laat ons uit deze merkwaardige uitroep leren:
I. Dat het zien op zijn gemeente het hart van de Heere Jezus overwonnen heeft.

1. Hij heeft de hemel verlaten om een met haar te zijn. Hij kon niet dragen om haar verwoesting te

zien, maar Hij heeft zijn Vader verlaten om haar lot te delen.
2. Hij stierf om haar te verlossen: "Schuldig bevonden aan overmaat van liefde."
3. Thans verlustigt Hij zich in haar; zij is liefelijk in zijn ogen.

4. Zijn eeuwige blijdschap moet uit haar komen. In haar zal Hij het gevolg zien van zijn
doodsbenauwdheid: "Hij zal rusten in zijn liefde," (Sef. 3:17). (1) Jezus is zo zeer overwonnen, dat Hij

aan zijn geliefde nog alles geeft wat Hij is, en heeft, ja dat Hij haar zich zelf geeft.

II. Dat de ogen van zijn uitverkorenen de Heere Jezus nog overwinnen.

Omdat zijn ogen vol zijn van liefde, wordt Hij door onze ogen overwonnen, als wij

1. Opzien met diep en hartgrondig berouw.

Vergiffenis zoeken te verkrijgen.

Naar wederoprichting verlangen als wij gevallen zijn.

Worstelen om gemeenschap te onderhouden en onze tekortkomingen daarin betreuren.

Zuchten onder onze aangeboren zonde en ervan verlost wensen te zijn.
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2. Op Hem zien door het geloof voor de zaligheid. In de beginne: door een wanhopige daad, daar wij

met zwakke hoop een blik op Hem durven te richten.

Daarna: in eenvoudigheid, dagelijks ziende op zijn wonden. In grote benauwdheid blijvende hopen

en onze ogen niet van Hem afwendende.

3. Voor alle dingen ziende alleen op zijn liefde. In grote benauwdheid geduldig onderworpen zijn. In
nederig hopen, rustig wachten. Onder zware beproevingen, vast geloven. Bij volle verzekerdheid,

blijmoedig verwachten.
4. Ziende in gebed.

In persoonlijke benauwdheid, gelijk Jakob, pleitende op de belofte, zeggende: "Ik zal u niet laten
gaan." De Heere zegt: "Laat mij gaan." In heilig medelijden pleitende voor anderen, gelijk Mozes, tot

wie de Heere zei: "Laat van mij af"
5. Ziende in zielverrukkende, kalme, rustige liefde.

Hij is geheel en al schoon en begeerlijk en geheel de mijne. Mijn ogen zwemmen in tranen van
blijdschap als zij op Hem staren en aldus overwinnen zij Hem. Mijn hart brandt van liefde voor Hem,

en ik aanbid Hem; en dit vermag alles op Hem.

6. Uitziende met heilig verlangen naar zijn verschijning. Smachtende naar zijn persoonlijke

openbaring aan mij door zijn Geest.

Bovenal verlangende naar zijn spoedige wederkomst in de heerlijkheid. Hij antwoordt: "Zie, ik kom
haastelijk!" O hoe veel macht heeft de geestelijke mens bij Jezus! O hoe veel macht heeft een kerk bij

de hemel! De Heere zal niets weigeren aan het gebed van zijn uitverkorenen.
I1I. Dat de kerk, zo zij slechts meer op de Heere wilde zien, de wereld meer zou overwinnen.

De Heere te overwinnen, dat is het grootste, en als dat geschied is, dan kan de kerk voortgaan en
alles overwinnen, dat minder is dan haar Heer. De ogen van de kerk moeten op Jezus gericht zijn,

dan zal zij overwinnen. Indien wij
1. Weenden, omdat Hem oneer is aangedaan, dan zou Hij dat zien en onze nederlaag herstellen.

2. Van Hem afhankelijk waren voor onze kracht, dan zou ons geloof ons de overwinning geven door

Jezus' liefde.
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3. Gehoorzaam waren aan zijn geboden, dan zou Hij het recht achten om zijn eigen waarheid te

eren en de gehoorzaamheid aan zijn bevelen te belonen.

4. Vertrouwend uitzagen naar de overwinning, dan zou Jezus zijn arm voor ons ontbloten. De ogen
van het geloof kalm toeziende of schitterende van blijde verwachting, zouden als vuurvlammen zijn

voor de vijand.

5. Vurig pleitten om zijn tussenkomst; dan zouden onze betraande ernstige ogen spoedig welslagen
bij onze God. Zie het geheim van de kracht. Zie op Jezus en overwin. Laten wij het betreuren, dat wij

van dit overwinnend wapen zo zelden gebruik maken.

Laat ons thans een langdurige, liefdevolle blik werpen op de Bruidegom van onze zielen. Help ons,

o Heilige Geest, aan u zijn onze ogen het gezicht verschuldigd.

(1) Naar de Engelse overzetting.
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