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HONING DELEN

Toen week Simson af om het aas van de leeuw te bezien; en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam

van de leeuw, met honing. En hij nam die in zijn handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij

ging tot zijn vader en tot zijn moeder, en hij gaf hun daarvan, en ze aten; doch hij gaf hun niet te

kennen, dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Richteren 14:8 en 9

Zoals Simson al lopende de honing proefde, en er een deel van naar zijn vader en zijn moeder

bracht, zo moet wij ons haasten om onze naasten tot Christus te nodigen. Geliefde gelovige vriend;

open zo snel u de blijdschap in de Heere kent, kalm en bescheiden uw mond, en laat nooit toe dat u,

onder de doofstommen wordt gerekend. Laat u door niemand verhinderen uw hart te ontlasten.

Volg niet het slechte voorbeeld van hen, die stomme honden zijn geworden, omdat ze in het begin

lafhartig waren. Een gelovige zal dit het eerste doen aan hen, die hem het naast aan het hart

liggen. Simson bracht de honing aan zijn vader en zijn moeder, die niet veraf waren. Het zou bij ons

de meest natuurlijke daad zijn, het aan een broeder of een zuster, aan een collega of een

boezemvriend te vertellen. Het zal een grote vreugde zijn, hen te zien eten van de honing, die onze

eigen smaak zo zeer streelt. Het is voor een vader of moeder een natuurlijke zaak, dat ze dadelijk

wensen, hun kinderen te spreken over Gods liefde - hebt u dit allen gedaan? U bidt voor uw

kinderen, maar velen van u zouden het middel zijn om hun eigen gebeden tot vervulling te brengen,

als ze zich één voor één met hen onderhielden. Dit mag moeilijk lijken, maar als men eens begonnen

is zal het al snel makkelijk worden; en werkelijk, als het moeilijk was, moesten wij om die reden het

proberen te doen. Behoren wij niet veel moeilijke dingen te doen voor Hem, Die voor ons alle

moeilijkheden overwon? Onthoudt uw eigen kinderen het getuigenis van hun vader of hun moeder

niet aangaande de alles te boven gaande kracht van de genade en de onuitsprekelijke zoetheid van

de Goddelijke liefde. Deelt haar mee aan hen, die het dichts bij u leven.
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