GEHOORZAAMHEID UIT LIJDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. Hebreeén
5:8

In deze tekst wordt aangegeven dat de overste Leidsman van onze zaligheid door lijden werd
geheiligd. Wij moeten ons dan ook niet verwonderen als wij, die zondig en verre van volmaakt zijn,
ook tot lijden geroepen worden. Zal het Hoofd met doornen gekroond worden en de andere leden
van het Lichaam in een zachte schoot gekoesterd worden? Zou Christus zeeén van Zijn eigen bloed
doorwaden om de kroon te winnen en zouden wij op zilveren pantoffels - droogvoets - naar de
hemel gaan? Nee, de ervaring van onze Meester leert ons, dat het lijden nodig is. Het echte kind van
God moet dit niet ontgaan; het zou het zelfs niet willen, al zou hij het mogen. Wat ligt er veel troost
in het feit dat Christus door lijden werd geheiligd. Christus kan namelijk volkomen medelijden met
ons hebben. ‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde
(Hebreeén 4:15). Wij hebben in dit medelijden van Christus een ondersteunende kracht. Eén van de
eerste martelaren zei: ‘Tk kan het alles verdragen, want Jezus leed, en Hij lijdt nu in mij. Hij voelt met
mij mee en dat maakt mij sterk.” Gelovige, houd deze gedachte te allen tijde vast. Laat de gedachte
aan Jezus jou sterk maken, als je Zijn voetstappen volgt. Vind een zoete steun in Zijn medelijden en
bedenk dat het een eer is te lijden. Te liJden voor Christus is heerlijkheid. De apostelen verblijdden
zich, omdat zij voor Christus mochten lijden. De juwelen van een Christen zijn zijn beproevingen.
Laten we er daarom niet bang voor zijn om geéerd te worden. Laten we ons niet afkeren van onze
verhoging. Verdriet verhoogt ons en moeilijkheden heffen ons op. ‘Als wij volharden, zullen wij ook

met Hem heersen.’
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