
 

Hoeveel zijn er in de kerk?

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Prediker 9:10

Het was normaal dat er duizenden mensen kwamen om Spurgeon te horen, of het nu in zijn eigen
kerk was of ergens anders. Op een keer nodigden enkele christenen in een plaats genaamd Isleham
in Cambridgeshire hem uit om te preken. Je zou deze stad op een kaart kunnen opzoeken. Spurgeon
stemde toe om te gaan; er zouden ochtend en avond diensten zijn. Er zou ook een middagdienst zijn
waarin iemand anders zou preken. De mensen die de samenkomsten regelden dachten: “Spurgeon is
een zeer populaire prediker, en heel veel mensen zullen hem willen horen, dus we kunnen beter het
grootste kerkgebouw in de stad huren!” En dat deden ze. De dag brak aan, en Spurgeon ging de
preekstoel op om om elf uur de eerste dienst te beginnen. Hij keek rond naar zijn gemeente. Kun je
raden hoeveel er waren? Niet zevenduizend, niet zevenhonderd, niet zeventig – maar slechts zeven!
Dat was vast een verrassing voor iedereen, en niet zo’n leuke ook! Hij zei: “Hebben jullie deze
grote plaats gehuurd voor zeven mensen?” Wat deed Spurgeon? Natuurlijk, met Gods hulp preekte
hij zo goed als hij kon. Het is goed als er veel mensen komen luisteren naar de prediking van Gods
Woord, maar de Heere moet altijd geprezen worden, en Zijn Woord moet altijd verkondigd
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worden, zelfs als er maar een paar mensen zijn. Later zei de man die ’s middags zou preken tegen
Spurgeon: “Ik kan er niet over uit hoe je het voor elkaar hebt gekregen! Je was zo ernstig en preekte
zo rijk alsof de zaal vol was!” In de namiddag was de gemeente groter – er waren tussen de honderd
en honderdvijftig aanwezigen.

Maar hoe zat het met de avondbijeenkomst? Hoeveel waren er? Zeven? Honderd? Honderdvijftig?
Ik weet het niet! Maar ik kan je dit vertellen – de plaats was zo vol dat er zelfs geen staanplaats
meer was! Alle stoelen en elke andere ruimte in het gebouw waren gevuld. Er kon niemand meer
bij! Wat er was gebeurd was dit: omdat Spurgeon ’s morgens zo mooi preekte voor de zeven,
gingen zij weg en vertelden het aan anderen en moedigden hen aan om te komen, en zo zat de zaal
’s avonds vol! Ik vraag me af of Spurgeon teleurgesteld was over de kleine opkomst in de ochtend
en het niet de moeite waard vond om helemaal van Londen naar Isleham te komen om tot zeven
mensen te spreken. Hij had in zijn eigen kerk voor veel meer mensen kunnen preken! Misschien
was hij ontmoedigd! Maar ik weet zeker dat hij dit vers kende: “Alles wat uw hand vindt om te
doen, doe dat naar uw vermogen.” (Prediker 9:10) Misschien heb je in je leven geen belangrijke
dingen te doen, en heb je het gevoel dat het nauwelijks de moeite waard is om ze te doen, en ben je
geneigd het op te geven! Maar vergeet niet dat het de Heere is Die je deze dingen te doen heeft
gegeven. Als je ze naar beste vermogen voor Hem doet, zal dat Hem behagen.
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