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HOE ZAL IK TOT HEM GAAN?

Eens had ik een gebroken hart en ben tot Christus gegaan. Hij heeft het genezen, genezen in één

ogenblik, zodat Hij mij deed zingen van vreugde! Jonge mensen, ik was ongeveer vijftien of zestien

jaar oud, toen Hij mij heeft genezen. Ik wenste wel, dat jullie nu tot Hem wilden gaan, terwijl jullie

nog jong zijn. De leeftijd van Zijn patiënten doet niets ter zake. Ben je jonger dan vijftien jaar?

Jongens en meisjes kunnen een gebroken hart hebben. Oude mensen kunnen ook een gebroken

hart hebben. Zij kunnen allen tot Jezus komen en genezen worden. Laat hen nu komen en genezing

zoeken.

Als je op het punt staat tot Christus te gaan, dan vraag je misschien: 'Hoe zal ik tot Hem gaan?’ Ga

door het gebed. Onlangs zei iemand tegen me: 'Ik zou graag willen, dat u eens een gebed voor mij

opschreef. 'Nee,' antwoordde ik, 'dat kan ik niet. Ga heen en zeg de Heere wat je verlangt’. En hij zei:

'Soms voel ik zo veel behoefte, dat ik niet weet, waaraan ik eigenlijk behoefte heb. Dan probeer ik te

bidden, maar ik kan het niet. Ik zou graag willen, dat iemand tegen mij zei wat ik moet vragen’.

'Maar,' hernam ik, 'de Heere heeft je gezegd, wat je moet zeggen. Zie hier wat Hij zei: neem deze

woorden mee, en wend je tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem alle ongerechtigheid weg en geef het

goede. Ga naar Christus!

Hosea 14 : 3a en b.
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