HlJ ZORGT VOOR U

Werp uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

Uw zorg en Gods zorg zijn twee heel verschillende dingen. Onze bekommernis, onze zorgen, slopen
onze kracht, ze maken ons innerlijk ziek, ze veroorzaken een knagende pijn. Maar Gods zorg is
liefdevol en allesomvattend. God is almachtig. Zeker, er zijn bekommernissen die we niet op God
mogen werpen, omdat ze zondig zijn. Ais ik al het mogelijke doe om rijk te worden, als het mij te
doen is om roem bij de mensen, met dat soort verlangens kan ik toch niet vrijmoedig tot God gaan?
Ja, u mag die dingen wel in het gebed voor God neerleggen, maar dan om te smeken of God die
verkeerde dingen wil wegnemen. De apostel zegt niet: leg, maar hij gebruikt een veel krachtiger
woord: werp uw bekommernis op de Heere. Dat is een daad van het geloof! Klaag gerust uw nood
aan anderen, want meeleven doet goed. Klop gerust bij vrienden aan om hulp, maar allereerst moet
u bidden om Gods hulp. Nee, het is niet verkeerd als we onze medechristenen om hulp vragen. Er
zullen zeker wel mensen zijn die graag willen helpen, maar niet weten waar hulp nodig is. Maar stel
nooit een mens in de plaats van God, want Hij alleen kan de bekommernis van ons wegnemen. Hij

alleen kan de last voor ons dragen.
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