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HIJ ZAL U DEKKEN MET ZIJN VLERKEN

Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een

rondas en beukelaar. Psalm 91:4.

Inderdaad een beminnelijke vergelijking! Precies zoals een hen haar broedsel beveiligt en het toelaat

onder haar vleugels te nestelen, zo zal de HEERE Zijn volk beschermen en hen toestaan zich in Hem

te verbergen. Hebben wij niet de kleine kuikentjes zien piepen vanonder de vlerken van de moeder?

Hebben wij niet gehoord hun zacht geroep van bevredigde vreugde? Laten wij op deze wijze ons

verschuilen in onze God en een overvloedige rust gevoelen in de wetenschap, dat Hij ons bewaakt.

Terwijl de HEERE ons overdekt, vertrouwen wij. Het zou vreemd zijn als wij het niet deden. Hoe

kunnen wij wantrouwen, wanneer de HEERE zelf een woning en tehuis, een toevlucht en rustplaats

voor ons wordt? Hierna gaan wij uit om te strijden in Zijn Naam en wij genieten dezelfde bewakende

zorg. Wij hebben een rondas en beukelaar nodig, en wanneer wij blindelings op God vertrouwen,

zoals de kuikens de hen vertrouwen, ondervinden wij, dat Zijn waarheid ons wapent van het hoofd

tot de voeten. De HEERE kan niet liegen; Hij moet getrouw zijn aan Zijn volk; Zijn belofte moet

bestaan. Deze vaste waarheid is het enige schild, dat wij nodig hebben. Daarachter tarten wij de

vurige pijlen van de vijand. Kom, mijn ziel, verberg u onder die grote vleugels, verlies uzelf onder die

zachte vlerken! Wat zijt gij gelukkig!
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