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HIJ ZAL JE NOOIT VERLATEN

Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20

Er is Eén die altijd dezelfde blijft en die altijd met je meegaat. Eén vaste Rots in de woelige zee

van dit leven. Zet je hart toch niet op vergankelijke dingen – schatten die verroesten, door motten

worden aangevreten en uiteindelijk vergaan. Richt je hart liever op Hem die altijd trouw blijft en je

nooit loslaat. Bouw je huis niet op het drijfzand van deze bedrieglijke wereld, maar vestig je hoop op

de Rots die standhoudt, al slaat de regen en woeden de stormwinden en beuken de golven tegen je

aan. Bewaar je echte schatten op een plek die veilig is; leg je mooiste juwelen in handen die je nooit

iets zullen laten verliezen. Geef jezelf helemaal aan Christus: laat je liefde naar Hem uitgaan, je hoop

rusten op Zijn werk, je vertrouwen steunen op Zijn kostbaar bloed, en je vreugde vinden in Zijn

aanwezigheid. Als je dat doet, hoef je niet bang te zijn voor verlies – zelfs niet voor het einde. Want

vroeg of laat komt die donkere rivier die jou zal scheiden van alles wat je hier bezit. Maar als je hart

is verbonden met Hem die jou nooit verlaat, hoef je niet te vrezen. Vertrouw je leven dan aan Hem

toe – Hij gaat met je mee door de kolkende stroom van de dood en brengt je veilig aan de overkant:

de hemelse oever, waar je voor altijd met Hem mag zijn. Vertel je diepste geheimen aan de Vriend

die dichterbij staat dan een broer. Leg al je zorgen in de handen van Hem die nooit van je

afgenomen kan worden, die je nooit in de steek laat – en die jou nooit zal laten gaan. Dat is Jezus

Christus, Hij is: “gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
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