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HIJ ZAL HUN EEN LEIDSMAN ZIJN

En zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen

afwissen. Openbaring 7:17

En Hij zal hun een Leidsman zijn.’ Dat behoort ook tot het werk van de Herder: Zijn kudde leiden.

‘Hij zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren.’ U kunt dat lezen als: ‘Hij zal hen

leiden tot de fonteinen van het water des levens.’ Dat is een variatie op dezelfde gedachte. Zelfs in

de hemel hebben de heiligen dus leiding nodig en het is Jezus Die hen leidt. Terwijl Hij Zijn volk

leidt, wijst Hij op de verborgen fonteinen en frisse bronnen, waaruit zij tot nu toe niet gedronken

hebben. Ik twijfel er niet aan dat de Heiland de verlosten steeds op nieuwe bronnen zal wijzen. ‘Kom

herwaarts’, zegt Hij tot Zijn kudde, ‘hier zijn nog meer levende stromen.’ Hij zal hen voortleiden,

eeuw na eeuw, ja, van millennium tot millennium, van heerlijkheid tot heerlijkheid, voorwaarts en

opwaarts in toenemende kennis en blijdschap. Hij zal Zijn kudde voortdurend tot diepere geheimen

en grotere heerlijkheid leiden. Nooit zal de onuitputtelijke God, Die Zichzelf aan Zijn volk ten deel

heeft gegeven, ten volle gekend worden, zodat er voor eeuwig nieuwe bronnen en nieuwe

blijdschap zullen zijn en de Herder zal voortgaan Zijn kudde te leiden tot deze levende fonteinen der

wateren. Hij zal hen leiden van heerlijkheid tot heerlijkheid.
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