
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Hij Verkwikt Mijn Ziel | 5 maart

Een blijmoedige gever

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God

heeft een blijmoedige gever lief.  2 Korinthe 9:7

Het mooiste geschenk dat je God kunt geven, is een geschenk dat je met vreugde geeft. En

bedenk: hoe goed jouw gave ook is voor de kerk, de armen of de zieken, het brengt jouzelf vaak

dubbel zoveel zegen als degene die het ontvangt. Geven is het mooist wanneer het uit je hart komt

– zoals een bloem haar geur verspreidt, simpelweg omdat ze niet anders kan. Zoals een vogel die

zingt omdat hij vreugde vindt in zijn gezang. Zoals de zon die schijnt, niet omdat het moet, maar

omdat ze de zon is. Of zoals de zee, die het zonlicht laat schitteren op haar golven, eenvoudig

omdat het in haar natuur ligt om het licht te weerkaatsen in plaats van het voor zichzelf te houden.

Moge God ons zo’n genade in ons hart geven, dat we met blijdschap aan Hem offeren. Moge Hij ons

dit verlangen schenken. Want het brengen van onze tienden naar de voorraadkamer is de weg naar

zegen. Zoals de Schrift zegt: “Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn

huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de

hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.”
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