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Hij Verkwikt Mijn Ziel | 2 maart

Bidden tot God

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging

bekend worden bij God.  Filippenzen 4:6

Bid over alles – echt alles, zonder uitzonderingen. Bid als je ’s morgens wakker wordt, en bid als

je ’s avonds gaat slapen. Breng de grote momenten van je leven bij God, maar ook de allerkleinste

dingen die je misschien onbelangrijk vindt. Want soms kan juist dat kleine, waarover je niet bidt,

meer kwaad in zich bergen dan de grootste zorg die je in het gebed aan God hebt toevertrouwd.

Mijn gebed is dat jij, die de Heere liefheeft, jezelf opnieuw helemaal aan Christus toewijdt. Zodat je

kunt zeggen: “Meester, hier ben ik. Neem mij en doe met mij wat U wilt. Gebruik mij tot Uw eer, op

welke manier U dat ook behaagt. Neem mijn troost weg als dat U meer eert. Laat mij zelfs mijn

kostbaarste bezittingen opgeven, als dat Uw soevereine wil is.” Geef jezelf volledig over aan God en

vraag om genade om dit te kunnen volbrengen. Je grootste leed zal komen wanneer je niet langer

volledig toegewijd bent aan de Heere. Moge je nooit ontrouw worden!
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