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Hij Verkwikt Mijn Ziel | 1 maart

Houd het niet te stevig vast

Verzamel schatten voor u in de hemel… Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Mattheüs

6:20–21

Hecht je niet aan zekerheden in het hier en nu. Als je iets hebt dat je dierbaar is, houd het dan

niet al te stevig vast en hecht er niet teveel waarde aan, want je kunt het zomaar verliezen. Alles wat

aards is, moet je losjes vasthouden, maar de eeuwige dingen moet je met een vaste, onverbrekelijke

greep vastpakken. Grijp Christus aan met de kracht van de Geest. Omarm God, die jouw eeuwige

deel en onuitputtelijke vreugde is. Van alles wat deze wereld je biedt, is het wijs om te kunnen

zeggen: “Dit is niet iets dat ik voor altijd kan houden.” Het is belangrijk om dit te beseffen én te

geloven, want alles hier is tijdelijk. Wees je daarvan bewust, vooral degene die voorspoed genieten,

mooie huizen hebben en geld investeren. Hier op aarde is niets blijvends. Jouw echte thuis is in de

hemel, niet hier. Maar als je jouw schat hier gevonden hebt, zal je hart ook hier blijven – zoiets mag

niet gebeuren. Houd je hart vrij van aardse schatten. Laat Christus jouw ware schat zijn, en geef

Hém je hart.
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