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HIJ VERKIEST VOOR ONS ONZE ERFENIS

Hij verkiest voor ons onze erfenis. Psalm 47:5

Onze vijanden zouden ons een zeer schamel deel toewijzen, maar wij worden niet aan hun handen

overgelaten. De HEERE zal maken, dat wij ons deel krijgen, en onze plaats wordt bepaald door zijn

oneindige wijsheid. Een wijzer verstand dan het onze regelt onze bestemming. De ordening van alle

dingen is bij God en wij zijn blij, dat het zo is; wij kiezen ervoor, dat God kiest voor ons. Als wij onze

eigen weg zouden kunnen gaan, zouden wij wensen alle dingen te laten gaan in de weg van God.

Daar we ons onze eigen dwaasheid bewust zijn, zouden wij niet verlangen onze eigen bestemming

te bepalen. Wij gevoelen ons veiliger en meer op ons gemak, wanneer de HEERE ons schip bestuurt,

dan wij dat mogelijkerwijze zouden kunnen, als wij het konden besturen overeenkomstig ons eigen

oordeel. Met blijdschap laten wij het moeilijke heden en de onbekende toekomst over aan onze

Vader, onze Zaligmaker, onze Trooster. O, mijn ziel, leg op deze dag uw wensen neer aan de voeten

van Jezus! Als u de laatste tijd wat opstandig en eigenzinnig bent geweest, begerig om te zijn en te

doen naar uw eigen wil, laat dan nu uw eigen dwaasheid varen, en leg de teugels in de handen van

de HEERE. Zeg: "Hij zal verkiezen”. Als anderen de soevereiniteit van de HEERE betwisten, en

roemen in de vrije wil van de mens, geef u hun dan ten antwoord: "Hij zal kiezen voor mij”. Het is

mijn vrije keuze, Hem te laten kiezen. Als in vrijheid handelend, verkies ik, dat Hij absoluut gezag

moet hebben.
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