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HIJ VERGADERT DE LAMMEREN

Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn

schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Jesaja 40:11

Wie is Hij over Wie zulke heerlijke woorden worden gesproken? Hij is de Goede Herder. Waarom

draagt Hij de lammeren aan Zijn boezem? Omdat Hij vol tederheid is en iedere zwakheid roept Zijn

ontferming op. De zuchten, de onwetendheid, de zwakheid van de kleinen van Zijn kudde wekken

Zijn medelijden op. Als een getrouw Hogepriester is het Zijn ambt om aandacht aan de zwakken te

besteden. Hij heeft hen bovendien gekocht met Zijn bloed; zij zijn Zijn eigendom; zij hebben Hem zo

veel gekost dat Hij wel voor hen moet zorgen. Hij is verantwoordelijk voor ieder lam en door Zijn

verbond is Hij gebonden niet één van hen verloren te laten gaan. Bovendien zijn zij allen een deel

van Zijn heerlijkheid en beloning.
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