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HIJ LEEFT ALTIJD

Gebed.

Onze God, wij komen tot U door Jezus Christus Die voor ons binnen het voorhangsel is gegaan en

altijd leeft om voor ons te pleiten. Onze arme gebeden zouden U nooit kunnen bereiken als Hij er

niet was, maar Zijn handen zijn vol van aangename reuk dat onze smeekbede aangenaam maakt bij

U. Zijn bloed is gesprenkeld op de Zetel van Barmhartigheid en nu weten wij dat Gij altijd degenen

hoort die tot U naderen door die altijd gezegende Naam.

Wij hebben diep gevoeld dat wij geheel onwaardig zijn om zelfs maar onze ogen op te heffen naar de

plaats waar Uw eer woont. Gij hebt ons doen sterven aan onze eigengerechtigheid. Wij bidden nu

omdat wij levend gemaakt zijn. Wij hebben een nieuw leven ontvangen en de adem van dat leven is

het gebed. Wij zijn opgestaan uit de dood en wij doen ook voorbede door het leven dat Christus ons

gegeven heeft. Wij pleiten bij de levende God met levende harten, omdat Hij ons tot leven heeft

gemaakt.

Ons eerste gebed zal zijn voor hen die niet bidden. Er is een oude belofte van U: "Ik ben gevonden

van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk,

dat naar Mijn Naam niet genoemd was." Bewijs de soevereiniteit van Uw genade, de heerschappij

van Uw macht, die vóór de wil van de mens gaat, door velen gewillig te maken op deze dag van Uw

heerkracht, en de dingen die niet zijn, te noemen alsof zij waren. Moge de dag komen waarop zij die

in hun graven zijn, de stem van God zullen horen en zij die horen, zullen leven.

Hoe dikwijls toont Gij Uw machtige kracht. O Heere, wij loven U dat de stem van God velen tot

Christus heeft geroepen. Zij die verhard waren, hebben een zachtmoedigheid over hun geest voelen

komen. Zij die achteloos waren, zijn gedwongen te gaan zitten en na te denken. Zij die in aardse

dingen gewikkeld waren, zijn gedwongen om aan eeuwige dingen te denken, zijn verstoord en tot

wanhoop gedreven, maar daarna tot U geleid, tot U, dierbare Heiland, die hoog aan het kruis

geheven bent, opdat door Uw dood zondaars zouden leven.

Maar, Heere, wij zouden ook willen bidden dat Uw Eigen volk iets zou kennen van de levendmaking
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van de Geest van God. Heere, wij danken U voor het minste leven naar God, voor het zwakste

straaltje geloof en sprankje hoop. Wij zijn blij iets van Christus in een mens te zien, maar Gij zijt

gekomen, o Heiland, niet alleen opdat wij leven zouden hebben, maar opdat wij het overvloediger

zouden hebben, dus ons gebed is dat er overvloed van leven moge zijn.

O maak Uw volk sterk in de Heere, in de kracht van Zijn macht. Heere, als we dicht bij God

wandelen, hebben we geen verlangen naar de wereld. Als we ons volledig losmaken van de zichtbare

en tijdelijke dingen, en leven van het onzichtbare en eeuwige, dan zullen we engelenvoedsel

hebben. Neen, beter dan dat, het voedsel van Christus Zelf, want Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn

bloed is waarlijk drank. Dan hebben wij vlees te eten waar de wereld geen weet van heeft. Wij

bidden U om al onze broeders en zusters in Christus op te voeden tot de hoge en hemelse

gezindheid waarin zij in de wereld zullen zijn en niet van haar zullen zijn. Of zij nu weinig of veel

hebben van wereldse dingen, mogen zij rijk zijn in U en vol van vreugde in de Heilige Geest, en zo

gezegende mannen en vrouwen zijn.

Wij bidden voor sommigen van Uw eigen volk die maar weinig voor U schijnen te doen. Heere,

ontferm U over hen wier kracht naar de wereld gaat en die maar weinig van hun kracht geven aan

de verbreiding van het Evangelie en het winnen van zielen. O, laat niemand van ons zijn bestaan

verspillen. Mogen wij beginnen te leven sinds Christus is gestorven. Mogen wij bedenken dat, omdat

Hij stierf, wij stierven voor de wereld, en omdat Hij leeft, leven wij in nieuwheid van leven. Heere, wij

danken U voor die nieuwheid van leven.

Wij loven Uw Naam voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij loven U dat wij nu zien wat wij

nooit eerder zagen en horen wat wij nooit eerder hoorden. O, dat wij mogen binnentreden in het

allerheiligste van dit innerlijk leven. Mogen wij zoveel genade ontvangen als mogelijk is. Mogen wij

volmaakt worden op de wijze van Uw dienaar Paulus, maar toch voorwaarts blijven gaan, nog steeds

zoekende meer en meer gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus.

Heere, maak ons nuttig. Oh! Laat geen gelovige voor zichzelf leven. Mogen wij trachten anderen tot

Christus te brengen. Mogen onze bedienden, werklui en buren weten waar wij leven, en als zij het

geheim van dat leven niet begrijpen, mogen zij toch de vruchten van dat leven zien en mogen zij

vragen: "Wat is dit?" en hun weg naar Christus zoeken, opdat ook zij geheiligd mogen worden. O

Heere, wij bidden U, bezoek Uw Kerk. Moge niemand van ons denken dat we goed leven tenzij we
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anderen naar het kruis brengen. O, behoed ons voor wereldgezindheid. Houd ons veel in gebed.

Bewaar ons met het licht van God schijnend op ons voorhoofd. Mogen wij een gelukkig volk zijn,

niet omdat wij van ellende zijn verschoond, maar omdat wij wandelen in het licht van God.

Wij bidden opnieuw voor de vele inspanningen die vandaag in het buitenland worden geleverd.

Mogen ze goed zijn, waar ze ook zijn. Wij bidden voor alle kerken. Heere, doe ze allen herleven.

Waar Christus ook gepredikt wordt, moge het bewezen worden dat Hij alle mensen tot Zich trekt.

Moge de prediking van Christus vandaag de dag bijzonder effectief zijn. O, dat Gij velen doet

opstaan die Christus prediken, eenvoudig, vrijmoedig en met de Heilige Geest die uit de hemel

neerdaalt. Zend ons betere dagen. Zend ons dagen van verfrissing van de tegenwoordigheid des

Heeren.

Heere, laat de aarde schudden met de kracht van God. Oh! Dat de heidenen het Woord van God

mogen horen en leven. Maar bekeer eerst de Kerk en dan zult Gij de wereld bekeren. O, handel met

hen die van het geloof afdwalen en Uw Heilige Geest bedroeven. Breng hen terug tot hun eerste

liefde en moge Christus overal volledig en getrouw gepredikt worden tot eer van Zijn naam. Vergeef

ons nu elke ongerechtigheid. Verhef ons nu boven de macht van elke zonde. Verhef ons nu tot

gebed en lofprijzing. Maak nu het huis vol van heilige kracht en als laatste van alles, kom, Heere

Jezus. Dit is de grote wens van onze zielen. Kom snel, kom snel, Heere Jezus.

Amen en Amen.
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