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HIJ KAN HEN TE HULP KOMEN

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp

komen. (Hebreeën 2:18) Lees verder Hebreeën 4:14—16.

Ik ben er zeker van dat je geen betere stok en staf kunt hebben en dat er geen betere tafel voor je

gereed gemaakt kan worden in de woestijn, dan deze tekst. Er is geen betere tekst als je door het

diepe water gaat of steeds weer door een oven moet dan deze tekst, “Want waarin Hij Zelf geleden

heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.” Hang deze tekst

ergens op in je huis. Lees die tekst elke dag. Neem deze tekst mee in je gebed, elke keer als je je

knieën buigt, je zult merken dat de tekst zal zijn als de kruik van de weduwe die nooit leeg was. En

zoals haar handvol meel, wat niet verging, zal deze tekst in december hetzelfde zijn als nu we er ons

in januari mee beginnen te voeden. Is deze tekst niet zowel voor de pas ontwaakte zondaar als voor

de heilige? Er zijn verlegen zielen hier, ze kunnen niet zeggen dat ze verlost zijn. Maar hier is een

uitvlucht van troost voor jou, arme onrustige die Jezus nog niet kan omhelzen. “Hij kan hen die

verzocht worden, te hulp komen.” Ga en vertel Hem dat je verleidt wordt. Misschien verleidt om te

wanhopen, verleidt tot zelfvernietiging, verleidt om terug te gaan naar je oude zonden, verleidt om

te denken dat Christus je niet kan verlossen. Ga en vertel Hem dat Hij zelf geleden en verleidt werd

en dat Hij in staat is om je te helpen. Geloof dat Hij dat zal doen, en Hij zal het doen want je kunt

nooit te veel geloven van de liefde en goedheid van mijn Heere. Hij is beter voor je dan je zult

geloven. Als je Hem kunt geloven met heel je hart dat Hij je kan verlossen, dan zal Hij dat doen. Als je

gelooft dat Hij je zonden weg kan doen, dan zal Hij dat doen.

Ter overdenking

Van iedereen die geleefd heeft op aarde heeft de Heere Jezus de grootst mogelijke ervaring van

blootstellen aan verleiding gehad. Toch is Hij de enige die nooit gezondigd heeft. In deze dubbele

hoedanigheid is Hij uniek en volmaakt geschikt om ons te helpen in onze voortdurende strijd tegen

de verleiding en de zonde (Hebreeën 4:15). Ben jij iemand die Zijn hulp zoekt?

Preek 487, 4 januari 1863



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


