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HIJ IS OOK MIJN GOD

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus

Jezus. Filippenzen 4:19

Mijn God zal al uw nooddruft vervullen. Wiens God is dat? Wel, de God van Paulus. Dat is een van de

zaken waarin de grootste heiligen niet beter af zijn dan de geringste, want hoewel Paulus de Heere

‘mijn God’ noemde, kan de geringste heilige zeggen: hij is ook mijn God. Hij is mijn God en Hij is net

zo goed mijn God als ik de geringste, de meest onopvallende en de zwakste van al Zijn kinderen ben

als wanneer ik, zoals Paulus, in staat zou zijn de volken het Evangelie te brengen. Het is voor mij

heerlijk te bedenken dat mijn God de God van Paulus is, want, weet u, Paulus wilde zeggen: ‘U ziet,

mijn geliefde broeders, dat mijn God al mijn nooddruft vervuld heeft en omdat Hij ook uw God is, zal

Hij die van u ook vervullen.’ Ik ben in de Romeinse kerker geweest waarvan men zegt dat Paulus

daar opgesloten heeft gezeten, en het is inderdaad een troosteloze gevangenis. Allereerst daal je af

in een gewelfde ruimte waarin het enige licht valt door een klein rond gaatje in het dak. In het

midden van de vloer is er een andere opening, waardoor de gevangene naar beneden in een tweede

en lager gelegen kerker neergelaten werd, waar hij helemaal geen frisse lucht of licht kon

krijgen. Hij zou daar zeker de hongerdood tegemoet gezien hebben, als die mensen van Filippi er

niet geweest waren. Het zou me niet verbazen als Lydia, of anders de gevangenbewaarder, het

initiatief tot deze vriendelijke daad hadden genomen. Ze zeiden: ‘We kunnen die apostel niet laten

verhongeren’ en dus brachten ze wat bijeen en stuurden hem wat hij nodig had. Toen Paulus het

ontvangen had, zei hij: ‘Mijn God heeft voor mij gezorgd. Ik kan in dit donkere hol geen tenten

maken om in mijn levensonderhoud te voorzien, maar mijn Meester vervult toch mijn nooddruft. En

ook wanneer u in moeilijke omstandigheden verkeert, zal Hij u vervullen.’ Geliefden, is de God van

Paulus ook uw God? Ziet u Hem zo? Niet iedereen dient de God van Paulus. Niet iedere belijdende

christen kent de Heere, want sommigen roepen een godheid in het leven zoals zij die graag wensen.

De God van Paulus is de God van het Oude en het Nieuwe Testament - de God Die we daar vinden.

Gelooft u in zo’n God? Kunt u uw vertrouwen op Hem stellen? Kind van God, vergeet niet dat de

Almachtige overal Zijn dienaren heeft en dat Hij, wanneer Hij u maar hulp wil sturen, Hij dat kan

doen.
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