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HIJ IS KRACHTIG BEVONDEN EEN HULP IN BENAUWDHEDEN

God is ons een toevlucht en sterkte, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Psalm 46:2.

Een hulp, die niet aanwezig is, wanneer wij haar nodig hebben, is van weinig waarde. Het anker, dat

wordt thuis gelaten, is van geen nut voor de zeeman in het uur van de storm; het geld, dat hij

gewoonlijk bezat, is van geen waarde voor de schuldenaar, wanneer een dagvaarding tegen hem

uitging. Zeer weinig aardse helpers zouden “zeer krachtig” genoemd kunnen worden: zij zijn

gewoonlijk ver te zoeken, verre van nuttig, en nog verder weg, wanneer er eenmaal gebruik van is

gemaakt. Maar wat de HEERE onze God betreft: Hij is aanwezig, wanneer wij Hem zoeken;

aanwezig, wanneer wij Hem nodig hebben; en aanwezig, wanneer wij Zijn hulp reeds hebben

genoten. Hij is meer dan “aanwezig”. Hij is zeer aanwezig. Meer aanwezig dan de naaste vriend kan

zijn, want Hij is bij ons in onze benauwdheden; meer aanwezig dan wij bij onszelf zijn, want soms

missen wij tegenwoordigheid van geest. Hij is altijd aanwezig, daadwerkelijk aanwezig, medelijdend

aanwezig, volkomen aanwezig. Hij is nu aanwezig, wanneer dit een sombere tijd is. Laten wij

uitrusten bij Hem. Hij is onze toevlucht, laten wij ons verbergen in Hem; Hij is onze sterkte, laten wij

ons opstellen met Hem; Hij is onze hulp, laten wij steunen op Hem; Hij is onze zeer aanwezige hulp,

laten wij bij Hem nu rust genieten. Wij behoeven geen moment bezorgd te zijn, of een ogenblik te

vrezen. “De HEERE der heerscharen is met ons, de God van Jakob is onze toevlucht”.
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