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HIJ HAD ONS EERST LIEF

We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad."Hier is het beginpunt van de weg van de
liefde. Dit is de kabbelende beek die daarna aanzwelt tot een rivier, de fakkel waarmee de hoop van
vroomheid wordt ontstoken. De bevrijde ziel heeft de Verlosser lief om de vrijheid die Hij hem heeft
geschonken; hij aanschouwt de lijdensweg waarmee het onbetaalbare geschenk werd gekocht, en
hij aanbidt de bloedende Martelaar om de pijnen die Hij zo edelmoedig heeft verdragen. Als we ons
hele leven overzien, zien we dat de goedheid van God er als een zilveren draad doorheen loopt.
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