Hij dieu roept, isgetrouw, die het ook doen zal

Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. 1 Thess. 5:24.

Wat zal Hij doen? Hij zal ons volkomen heilig maken. Zie het vorige vers. Hij zal het reinigings-
werk voortzetten, totdat wij in elk opzicht volmaakt zijn. Hij zal onze “gehele geest, en ziel, en
lichaam onberispelijk bewaren tot de komst van onze Heere Jezus Christus’. Hij zal niet toelaten,
dat wij van de genade vervallen, noch dat wij komen onder de heerschappij van de zonde. Welk een
grote gunsten zijn dit! Terecht mogen wij de Gever van zulke onuitsprekelijke gaven

aanbidden. Wie zal dit doen? De Heere, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar
licht, uit zondedood tot eeuwig leven in Christus Jezus. Alleen Hij kan dit doen: zulk een
volmaaktheid en bewaring kan slechts komen van de God van ale genade. Waarom zal Hij het
doen?Omdat Hij “getrouw” is— getrouw aan het werk, dat Hij in onsis begonnen door onze
krachtdadige roeping. Het is niet hun eigen getrouwheid, maar de getrouwheid van de Heere zelf,
waarop de heiligen zich verlaten. Kom dan, mijn ziel, hier staat een groot feest te beginnen met een
sombere maand. Buiten kan het mistig zijn, maar van binnen moet er zonneschijn wezen.
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