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HIJ BEWAART AL ZIJN BEENDEREN, NIET ÉÉN DAARVAN WORDT
GEBROKEN

Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Psalm 34:21

Deze belofte wordt door het tekstverband toegepast op de veel beproefde rechtvaardige: "Vele zijn

de tegenspoeden van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HEERE”. Hij kan huid- en

vleeswonden te verduren hebben, maar hem zal geen groot kwaad worden aangedaan: „geen been

van hem zal worden gebroken”. Dit is een grote troost voor een beproefd kind van God, en een

troost, die ik durf aan te nemen, want tot dit uur toe heb ik geen wezenlijke schade geleden door

mijn vele tegenspoeden. Ik heb noch het geloof, noch de hoop, noch de liefde verloren. Ja, het is er

zó ver vandaan, dat deze beenderen hun karakter hebben verloren, dat zij eerder hebben gewonnen

aan sterkte en kracht. Ik heb meer kennis, meer ervaring, meer geduld, meer standvastigheid, dan ik

had, voordat de beproevingen kwamen. Zelfs mijn vreugde is niet te niet gedaan. Menige kneuzing

heb ik opgelopen door ziekte, zwaar verlies, neerslachtigheid, laster, en tegenstand; maar de

kneuzing is genezen, en er was geen gecompliceerde beenbreuk, of zelfs maar een enkelvoudige. De

reden is niet ver te zoeken. Als wij vertrouwen op de HEERE, bewaart Hij al onze beenderen; en als

Hij ze bewaart, kunnen wij er zeker van zijn, dat niet een van hen wordt gebroken. Kom, mijn hart,

wees niet bedroefd. Gij lijdt pijn, maar er zijn geen beenderen gebroken. Verdraag de moeite, en

trotseer de vrees.
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