HET ZWAARD VAN DAMOCLES

Uit de Sword and the Trowel van 1865, door Charles Haddon Spurgeon.

DIONYSIUS, de tirannieke koning van Syracuse, werd door Damocles, een vleierige hoveling,
uitgeroepen tot de gelukkigste man op aarde. Om hem te laten inzien hoe misleidend dat oordeel
was, nodigde de koning Damocles uit voor een feestmaal en liet hem behandelen en kleden als een

vorst.

[x] Tijdens het banket hing er echter boven het hoofd van Damocles een scherp zwaard,
vastgemaakt aan slechts één paardenhaar - een krachtig symbool voor het broze geluk van een
tiran. Onbekeerde zondaar, zie jezelf terug in dit beeld. Misschien denk je dat je gelukkig bent, maar
je bedriegt jezelf. Je genoegens zijn van korte duur! Je draagt geleende gewaden van ijdelheid en zit
aan de tafel vol tijdelijke geneugten, terwijl het zwaard van Gods oordeel aan een dunne draad

boven je hoofd hangt (zie Prediker 9:9 en Lucas 12:16, 21).

Op ieder moment kun je door de dood worden weggenomen en onvoorbereid voor de rechterstoel
van Christus verschijnen. Laat je niet langer verblinden, maar kijk het gevaar in de ogen. Bedenk dat
je een zondaar bent: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen
3:23). Als zondaar ben je al schuldig verklaard — Gods oordeel hangt boven je, en binnen een
oogwenk kun je verloren zijn. Wend daarom je blik af van de zonde en van jezelf, en richt je op Jezus.

Hij is nu bereid en bij machte zelfs jou te redden, als je in Hem gelooft.

Wie gelooft in de Heere Jezus Christus, wordt door Gods genade tot koning en priester voor God
gemaakt. Hij wordt gekleed in “het beste kleed” - de hem toegerekende gerechtigheid van Christus.
Geloof geeft hem toegang tot het koninklijke feestmaal, waar de mooiste gerechten en de beste
wijnen voor hem zijn opgediend. In plaats van het dreigende zwaard van oordeel, wappert nu het
“vaandel van Jezus’ liefde” boven zijn hoofd (Hooglied 2:4; Jesaja 25:6; Lucas 15:22-23; Openbaring
1:6). Dit is het koninklijke geschenk dat de Heere van de hemelse legers aanbiedt aan iedere arme en

behoeftige zondaar die eenvoudig vertrouwt op Zijn geliefde Zoon, wiens kostbaar bloed zelfs de
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grootste zondaar reinigt van alle schuld. Moge Gods oneindige liefde Zich verheerlijken door u toe

te laten aan het bruiloftsmaal van Zijn heerlijkheid.
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