HET ZAL DE RECHTVAARDIGE WELGAAN

Gij kroont het jaar Uwer goedheid en Uw voetstappen druipen van vettigheid. Psalm 65:12

Het hele jaar rond, ieder uur van de dag, zegent God ons rijkelijk. Zowel wanneer we slapen als
wanneer we wakker zijn, worden wij door Zijn genade omringd. De zon kan dan wel achter de
horizon verdwijnen, zodat we in het donker komen, maar God blijft Zijn kinderen altijd beschijnen
met de stralen van Zijn liefde. Als een rivier blijft Zijn goedertierenheid altijd stromen met de
onuitputtelijke volheid van Zijn eigen natuur. Zoals de aarde altijd omringd wordt door de atmosfeer
en altijd aanwezig is om het leven van de mens mogelijk te maken, omringt Gods liefde al Zijn
schepselen. Dat is hun element en daarin leven en bewegen zij zich en vinden hun bestaan. Het is
altijd wel met de rechtvaardige. Van het begin tot het einde van het jaar, vanaf de eerste schaduwen
in de avond totdat de morgenster opgaat, in alle situaties en onder alle omstandigheden zal het de
rechtvaardige welgaan. Het gaat zo goed met hem dat we ons niet kunnen voorstellen hoe het nog
beter met hem zou gaan, want hij wordt goed gevoed, hij wordt gevoed met het vlees en het bloed
van Christus; hij wordt goed gekleed, hij draagt de toegerekende gerechtigheid van Christus; hij is
goed gehuisvest, hij woont in God; hij is goed getrouwd, want door huwelijksbanden is zijn ziel met
Christus verbonden; er wordt goed voor hem gezorgd want de Heere is zijn Herder; hij wordt goed

bedacht, want de hemel is zijn erfenis.
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