HET WONDER VAN DE MENSWORDING

In de verlossing wordt Gods het meest verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt in elke dauwdruppel die
de ochtendzon doet schitteren. Hij wordt grootgemaakt door de bloem die bloeit in het lage
houtgewas, hoewel het ongezien bloeit en haar zoetheid verkwist in de boslucht. Maar zing, zing, o
heelal, tot u uitgeput bent, u kunt geen lied vinden dat zo zoet is als het lied van de menswording.
Het omvat meer dan de schepping, meer reden tot zingen van Jezus in de kribbe, dan er is in

werelden die hun grootheid doen beven rondom de troon van de Allerhoogste.
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