Het voor naamstein de zidl

Het geloof in Jezus is meer dan opgewassen tegen werel dse beproevingen, verleidingen, ongel oof,
en overwint ze allemaal. Hetzelfde alles omvattende principe schijnt in de trouwe dienst van God;
met een enthousiaste liefde voor Jezus, worden moeilijkheden overwonnen, offers worden
genoegens, lijden wordt eer. Maar as godsvrucht zo een verterende hartstocht in het hart is, dan
volgt daaruit dat er veel mensen zijn die godsvrucht belijden, maar het niet hebben; want wat zij
hebben zal deze proef niet doorstaan. Mijn lezer, onderzoek jezelf op dit punt. De roede van Aéron
bewees zijn door de hemel gegeven kracht. Doet jouw godsdienst dat ook? Als Christusietsis,
moet Hij aleszijn. O, rust niet voordat liefde en geloof in Jezus de voornaamste passies van je ziel
zijn!
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