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HET VOORNAAMSTE DOEL

Er zijn geen nadelen voor een christen als God het belangrijkste doel in zijn leven is. Maar als je iets

anders je doel maakt, dan zul je met al je rennen, als kun je nog zo goed rennen, je doel niet halen;

en al zou je dat lukken, dan zul je ongekroond en roemloos op de aarde vallen. "Mijn ziel, wacht

alleen op God." Wie God dient in lichaam, ziel en geest, tot het uiterste van zijn kracht, vindt nieuwe

kracht die hem uur na uur wordt gegeven, want God opent voor hem nieuwe bronnen. De ideale

christen is iemand die levend gemaakt is met een leven dat hij leeft voor God.
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