HET VOORHANGSEL SCHEURDE IN TWEEEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeén; van boven tot beneden. Matthets 27 vers 51

Het was een geweldig wonder dat plaatsvond toen het sterke en dikke voorhangsel scheurde; maar
dit gebeurde niet alleen om Gods kracht te laten zien. Er liggen meer lessen in deze geschiedenis
opgesloten. De oude wet van regels werd teniet gedaan, en aan de kant gelegd als een versleten
kleed. Toen Jezus stierf, kwam er een einde aan de offers, omdat alle offers in Hem vervuld waren.
Daarom werd de plaats waar geofferd werd, opgeschrikt door dit bijzondere teken, waaruit men
had moeten opmaken dat deze plaats als offerplaats vervallen was. De scheur in het voorhangsel
zorgde er ook voor dat de geheimen van het oude verbond opeens te zien waren; de genadetroon
kon nu gezien worden en de heerlijkheid van God straalde er van af. Door de dood van de Heere
Jezus hebben we een duidelijke openbaring van God gekregen, want Jezus deed niet zoals Mozes,
die zijn gezicht bedekte. Het leven en de onverderfelijkheid zijn aan het licht gebracht, en de dingen
die vanaf het begin van de wereld verborgen waren geweest, werden op dit moment in en door
Jezus geopenbaard. Het bloed van de verzoening, dat ieder jaar op Grote Verzoendag werd
gesprenkeld in het Heilige der heiligen, werd nu voor eens en voor altijd door de Hogepriester
geofferd, en daarom werd de plaats waar deze plechtigheid plaatsvond, opengebroken. De jaarlijkse
Grote Verzoendag werd afgeschaft. Het bloed van bokken en kalveren is niet meer nodig, want de
Heere Jezus is binnengegaan in het heiligdom, met Zijn eigen bloed. Daardoor is de toegang tot God
nu voor ons open. Dit is het geweldige voorrecht dat elke gelovige heeft. Er is niet maar een klein
gaatje opengelaten in het voorhangsel, waardoor wij tot de genadetroon kunnen komen, maar de
scheur reikt van boven naar beneden. We mogen dus met vrijmoedigheid binnenkomen. Het
openscheuren van het Heilige der heiligen was een afbeelding van het opengaan van de poorten van
het paradijs. Door de kracht van Zijn lijden heeft onze Heiland deze poorten geopend. Hij heeft de

sleutels van de hemel. Hij opent, en niemand sluit. Laten we daarom met Hem de hemel
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binnengaan, en daar met Hem zitten, tot onze vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt

zijn.
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