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HET VOORBEELD DER GEZONDE WOORDEN

Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in

Christus Jezus is. 2 Timotheüs 1:13 Verder lezen: Deuteronomium 6:4-7, 20-25

Laat mij je ertoe aansporen om zoveel als mogelijk is je kinderen gezond onderwijs te geven over de

grote leerstukken van het evangelie van Christus. Ik geloof dat wat Irving eens zei een grote

waarheid is. Hij zei: 'In deze moderne tijden pocht en roemt u en u denkt dat u in een goede en

edele toestand bent omdat u uw zondagsscholen en Britse scholen hebt en alle soorten van scholen

om de jeugd te onderwijzen. Ik zal u vertellen', zei hij, 'dat hoe menslievend en groot ze ook mogen

zijn, ze de tekenen van uw schande zijn. Ze laten zien dat uw land geen land is waar de ouders de

kinderen onderwijzen. Ze laten zien dat er een behoefte is aan ouderlijk onderwijs. En hoewel deze

zondagsscholen gezegende zaken zijn, zijn het aanwijzingen dat er iets verkeerd is. Als we allemaal

onze kinderen zouden onderwijzen, zou het niet nodig zijn dat vreemden tegen onze kinderen

zeggen: "Ken de Heere."’ Ik hoop vurig dat jij de voortreffelijke puriteinse gewoonte om je kinderen

godsdienstonderwijs te geven nooit zult opgeven. Iedere vader of moeder die het onderwijzen van

een kind geheel aan een ander overlaat, maakt een fout. Er is geen onderwijzer die een ouder wil

ontheffen van wat hij zelf behoort te doen. Hij is een helper, maar het is nooit de bedoeling geweest

dat hij een plaatsvervanger zou zijn. Onderwijs je kinderen. Breng je oude leerboeken weer

tevoorschijn. Dat zijn, uiteindelijk, gezegende onderwijsmiddelen en de volgende generatie zal

degenen overtreffen die haar zijn voorgegaan. Dat velen van jullie zwak zijn in het geloof is omdat je

in jouw jeugd nooit in het evangelie van Christus bent onderwezen. Was dat gebeurd, dan zou je zo

gefundeerd en bevestigd zijn en krachtig in het geloof, dat niets je op welke manier dan ook van

mening had kunnen veranderen.

Ter overdenking

Getrouw onderwijs van zijn moeder en grootmoeder had Timotheüs op zijn verdere vorming door

de apostel Paulus voorbereid (Hand. 16:1-3; 2 Tim. 1:5, 3:14 en 15)
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