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HET VERKRIJGEN VAN KENNIS

Wederom is bet Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Mattheüs

13:45

Een koopman die handelt in graan of in parels, legt er zich op toe om winst te maken met zijn

handel. Hij probeert zijn brood te verdienen door er voortdurend in zijn gedachten mee bezig te

zijn. Hij is niet zozeer afhankelijk van het werk, maar wel van vakkennis, bekwaamheid én hij moet

zijn handelswaar kundig kunnen beoordelen. De koopman is in zeker opzicht te vergelijken met

iemand die Christus zoekt. Christus en de zaligheid zijn ook niet te verdienen of te verkrijgen als

loon voor arbeid. Maar Christus kan wél verkregen worden door kennis. Gods Woord zegt: ‘Door

Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken.’ Door de kennis van

Christus wordt men dus gerechtvaardigd. Paulus schrijft: ‘Hoe zullen zij horen zonder die hun

predikt?’ Het begint met het horen van die hun predikt. Dan wordt het gehoorde geloofd en door

dat geloven worden zij zalig. Zó komt men tot de kennis van Hem Wie te kennen het eeuwige leven

is. Wie Christus kent en Hem verstaat, zodat hij Hem zijn hart geeft, is behouden. Zó is de koopman

(die zijn voordeel zoekt door zijn kennis te vergroten) te vergelijken met iemand die zalig wordt

door het verkrijgen van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


