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HET VERBOND

Aanschouw het verbond Psalm 74:20

Hebt u geloof? Hij heeft het u gegeven en Hij die het u schonk, kent Zijn eigen gave en zal haar in
ere houden. Nog nooit is Hij ontrouw geweest, zelfs niet aan het zwakste geloof. En als uw geloof
groot is, dan zult u bemerken dat Hij groter is, zelfs wanneer uw geloof op het grootst is. Heb dan
goede moed. Het feit dat u gelooft, zou u de moed moeten geven om te zeggen: ’’Heere, ik ben
ertoe gekomen om te betrouwen op u, kunt U mij dan nu loslaten? Ik, die slechts een arme worm
ben, ken geen ander vertrouwen dan op Uw dierbare Naam. Zult U mij dan nu verlaten? Geen
schuilplaats ken ik dan in Uw wonden. Jezus, ik heb geen hoop ik dan in Uw verzoenend sterven,
geen licht dan Uw licht. Kunt U mij dan nu uitwerpen?” Het is onmogelijk dat de Heere iemand
uitwerpt die op Hem betrouwt. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet zou
ontfermen over haar eigen zoon? Kan iemand van ons zijn kinderen vergeten, als zij op ons
vertrouwen in hun zwakheid? Nee, de Heere is geen monster, Hij is teder en vol medelijden,
waarachtig en getrouw, en Jezus is een Vriend die meer aan ons verbonden is dan een broeder.
Juist het feit dat Hij ons geloof heeft geschonken in Zijn verbond, zou ons moeten helpen om te
pleiten: ’’Aanschouw het verbond.”
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